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Groot (nu nog klein) nieuws!                                                                                                                                                   

Ik ben zwanger! Mijn vriend en ik zijn heel blij en genieten van                                                                                           

deze spannende, leuke tijd.                                                                    

Wij verwachten ons eerste kindje in mei 2019.                                                                                                                                                            

Groetjes, Juf Myrthe (groep 1-2B)  

Schakelklas 

Het eerste project waar we al 6 weken mee bezig zijn geweest in de Schakelklas is: ‘ Een nieuw schooljaar ’ en ‘  Bij ons 

in de straat ’. Tijdens dit project stond het boek: Bij ons in de straat centraal. Wij hebben heel veel geleerd over allerlei 

soorten huizen. Over hoe ziet een huis, een flat en onze school er uit. We hebben een wandeling door de wijk gemaakt en 

een rondje door de school. De kinderen ontdekten dat alle huizen een beetje verschillend zijn. De verschillen zaten in het 

dak, de schoorstenen, de deuren, de brievenbussen, de huisnummers enz. De kinderen hebben zelf veel ervaringen 

opgedaan  

Als kinderen dingen zelf kunnen ervaren leren ze sneller. 

De foto’s die we onderweg maakten zijn in de klas te zien. We zien ook een knutselwerk van onze straat in de gang. 

We hebben veel nieuwe woorden geleerd. En ook veel leuke taalspelletjes gedaan bijvoorbeeld; letters aan elkaar gebreid. 

De juf zei de letters en de kinderen moesten horen welk woord de juf zei. Als het goed was mochten ze het plaatje aan de 

breinaald doen. Ook hebben we met de schietschijven gekeken uit hoeveel stukjes een woord bestaat. En spelletjes met de 

nieuwe letters. De letters: s, z en h. 

Omdat ook de herfst begonnen is hebben we alles over de herfst geleerd. Een van de dingen die we leerden was over 

spinnen. We hebben boekjes gelezen en liedjes geleerd. En als je de klas in wil moet je eerst langs of door een spinnenweb. 

 

Schoolschaatsen 16 november                                                                         

Een heleboel kinderen hebben zich opgegeven voor het schoolschaatsen van vrijdagavond 16 november. Super leuk! Denk 

wel aan het meenemen van handschoenen en een muts! Dit moeten alle kinderen die mee doen dragen.                             

Wij hebben er al zin in! 

 

Speciale Data 

13 november:                Workshops                     

19 t/m 25 november:  Extra vakantie I 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiquita Mini Marathon en City run (5km) 

We hebben de marathon gelopen in de herfstvakantie. Er waren veel kinderen, ouders en leerkrachten van onze 

school. Onze school heeft meegedaan met de 1,6 en de 5 kilometer. Het was superleuk dat er zoveel kinderen mee 

hebben gedaan. Volgende keer gaan wij weer meedoen, jij ook?                

Groetjes Kelsey en Guusje 

Naast de AON-run van kilometer hebben er ook een heleboel kinderen meegedaan met de Mini Marathon van 1,6 

kilometer. Gefeliciteerd allemaal met jullie medaille! Super knap! Wij hopen dat er volgend schooljaar weer een 

heleboel kindere  n meedoen met de marathon! 

 

 

 

Schoolfeest = Halloweenfeest                   

Het schoolfeest was heel leuk en grappig. Aan het begin van de dag gingen we boodschappen doen en dat waren: 

ik(Lucca), Zoe, Ted, Esra, Suus & tante Laury. Terwijl wij boodschappen deden ging de rest de hal versieren met 

slingers enzo. Toen was het eindelijk avond het was al donker en het feest ging beginnen. Aan het begin vroeg 

eerst de dj (de man van de juf) of we er zin in hadden. En bijna iedereen riep JAAAAAAAAAA. Je kon op het 

schoolfeest deze dingen doen: sjoelen, eten, drinken, je nagels laten lakken & natuurlijk heel veel dansen. Er 

werden liedjes gedraaid zoals Thriller & Kind van de Duivel. Op het laatst werd nog de mooist verkleedde 

uitgekozen. Nummer 1 was Isaiah uit groep 8. Nummer 2 was Dailila uit groep 6. Nummer 3 weet ik niet meer. 

Dit was mijn  verslag over het schoolfeest.                                                                                                           

Groetjes van Lucca Noor 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
Lopende zaken 
Zoals u weet zijn we dit schooljaar getart met lessen techniek. In elke groep wordt aandacht besteed 
aan techniek en hiervoor gebruiken wij de methode “Techniektorens”. Het is goed om te zien dat 
onze leerlingen hier zo van kunnen genieten. In een aantal groepen helpen soms ouders (of opa’s/ 
oma’s) mee en daar zijn we heel blij om. Ook het gebruik van de Chromebooks ( soort mini laptops) 
in de groepen 3 t/m 8 slaat bij de kinderen en bij ons goed aan. Kinderen zijn enthousiast en alles 
werkt naar behoren. Het werken met deze Chromebooks is erg leerzaam en leuk. Komende dinsdag 
zijn er op de Schakel weer tal van leuke/ interessante workshops voor de kinderen. Koken, op stap 
met een boswachter, schilderen, techniek, museumbezoek, Engelse les, om er maar een paar te 
noemen. Op deze dag komen er wederom veel ouders helpen. Geweldig! 
 

 
 

Politiebezoek in de kleutergroepen                                     Twee 

weken geleden kwam de politie op school!!! Waarom?? 

Er lag rotzooi in alle kleuterklassen en Pompom was verdwenen. Gelukkig heeft meneer John de politie gebeld. De politie 

kwam al heel snel met een politiebus. 

Dat was spannend! We zijn naar de klas gegaan en hebben alles verteld. We hebben het goed moeten uitleggen, zodat de 

politie precies weet waar ze op moeten letten als ze de boef willen pakken. 

Daarna zijn we bij de bus gaan kijken. Daar zit een echte cel in die op slot kan. Natuurlijk mochten wij er ook even in. 

Brrr…. best eng!!! De politie heeft ons veel laten zien en veel verteld: we hebben een kogelvrij vest vast gehad, heeeeel 

zwaar!  Verder zagen we nog een wapenstok, pepperspray en een zaklamp om goed te zoeken in het donker! De komende 

tijd week gaan we hier nog veel over werken en leren!! 

Op woensdag 14 november om 15.00 uur sluiten we het thema af. Alle ouders en verzorgers zijn welkom om te kijken naar 

een toneelstuk van de leerkrachten een lied van de kinderen. 
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